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Op de Woerdense boerenkaasmarkt wordt échte 
 boerenkaas verhandeld. In het seizoen stallen handelaren 
en zel� azende boeren hun kazen uit, terwijl de spreekstal-
meester de bezoekers meeneemt in de wereld van kaas 
en hen de beleving laat zien van de eeuwenoude handel 
doormiddel van het handjeklap van de nog bestaande 
kaasboeren. Ontdek deze ambachtelijke markt en historie 
van het kaasmaken.
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TIP� kom kijken bij de Boerenkaasmarkt shows, deze 
starten om 11.00 en 12.30 uur bij het kaaspakhuis op de 
Emmakade.
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Op de streekmarkt van Woerden maak je 
kennis met streekproducten uit het Groene 
hart van Holland en hun makers. De fruitteler 
van het land en de scharrelslager uit het naburige 
dorp maken hun producten met liefde en passie 
en stallen hun streekwaren uit op de wekelijkse 
streekmarkt.
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TIP; wist je dat er op de streekmarkt verse pannenkoeken 
worden gebakken van het meel van de Windmolen van 
Woerden? Proef het zelf!
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Ieder jaar als de dagen langer worden en de natuur 
ontwaakt, mogen de koeien weer in de wei. Ze grazen 
op het verse voorjaarsgras en de eerste kaas die met 
deze melk wordt gemaakt is de graskaas. Tijdens de 
Graskaasdag viert de hele stad de start van het nieuwe 
kaasseizoen. De reuzengraskaas van 150 kg wordt geveild 
voor het goede doel. 

TIP; wil je ook meebieden tijdens de veiling 
op een van de overheerlijke boerenkazen, 
wees er dan vroeg bij en geniet van 
deze kaastraditie!
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Hoe zagen de kaasmarkten er rond 1900 precies uit? 
Welke kaasmaaktechnieken werden er destijds gebruiken 
en hoe gingen de mensen gekleed? Beleef het zelf op 
de historische kaasmarkt! 
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Van oudsher werd vee op de Koeiemart verhandeld en 
stonden de straten vol dampende beesten. Ruim 600 
eerdere edities (sinds 1410) van deze markten hebben 
Woerden inmiddels beroemd gemaakt! Kom genieten 
van de koeienshows, kermis, warenmarkt en streekmarkt 
met nog echte oude ambachten.

TIP; probeer de overheerlijke erwtensoep van de 
plaatselijke ambachtelijke slagers. Vergeet niet 
om even naar de po� ertjeskraam te lopen voor 
een overheerlijk portie genieten!
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De stad Woerden staat bekend om haar boerenmarkten 
en bijzondere streekproducten. Het landleven van 
het Groene Hart is overal voelbaar in de historische 
binnenstad. De geur van vers gemaaid gras, het gezellige 
plattelandsgevoel en de smaken van kwaliteitsproducten 
maken de markten tot een bijzondere belevenis. 
Ervaar deze oer-Hollandse markttraditie zelf… 
Welkom in Woerden! 

TIP: wil je ook meebieden op één van de 
overheerlijk boerenkazen tijdens de veiling? 
Wees er dan vroeg bij en geniet van deze 
kaastraditie!

Op de Woerdense boerenkaasmarkt wordt échte boerenkaas 
verhandeld. In het seizoen stallen handelaren en 
zelfkazende boeren hun kazen uit, terwijl de 
spreekstalmeester de bezoekers meeneemt in de wereld van 
kaas. Door middel van het handjeklap van de kaasboeren 
met de handelaren laat hij hen de eeuwenoude handel 
beleven. Ontdek deze ambachtelijke markt en historie van 
het kaasmaken.

TIP: kom kijken bij de Boerenkaasmarkt shows. Deze 
starten om 11.00 en 12.00 uur bij het Kaaspakhuis aan 
de Emmakade.

Ieder jaar als de dagen langer worden en de natuur 
ontwaakt, mogen de koeien weer de wei in. Ze grazen het 
verse voorjaarsgras en de eerste kaas die met deze melk 
wordt gemaakt is de graskaas. Tijdens de Graskaasdag 
viert de hele stad de start van het nieuwe kaasseizoen. De 
reuzengraskaas van 150 kg wordt geveild voor het goede 
doel.

Hoe zagen de kaasmarkten er rond 1900 precies uit? Welke 
kaasmaaktechnieken werden er destijds gebruikt en hoe 
gingen de mensen gekleed? Beleef het zelf op de historische 
kaasmarkt!

TIP: probeer de overheerlijke erwtensoep van de 
plaatselijke ambachtelijke slagers. Vergeet niet 
om even naar de poffertjeskraam te lopen voor 
een overheerlijk portie genieten!

De stad Woerden staat bekend om haar boerenmarkten
en bijzondere streekproducten. Het landleven van
het Groene Hart is overal voelbaar in de historische
binnenstad. De geur van vers gemaaid gras, het gezellige
plattelandsgevoel en de smaken van kwaliteitsproducten
maken de markten tot een bijzondere belevenis.
Ervaar deze oer-Hollandse markttraditie zelf…
Welkom in Woerden! 

Boerenkaasmarkt

Vier de lente op
de echte graskaasdag

Ga terug in de tijd op de
Historische Kaasmarkt

Ervaar de traditie
van de Koeiemart

Streekmarkt: iedere zaterdag van 9.00 tot 
17.00 uur, gratis toegankelijk 
Kerkplein Woerden

TIP: wist je dat er op de streekmarkt verse pannen-
koeken worden gebakken van het meel van molen “de 
Windhond”? Proef het zelf!

boerenkaasmarkt: 
van 4 mei t/m 31 augustus, 
iedere zaterdagochtend, 
gratis toegankelijk 
Kerkplein Woerden

Van oudsher werd vee op de Koeiemart verhandeld en 
stonden de straten vol dampende beesten. Ruim 600 
eerdere edities (sinds 1410) van deze markt hebben Woer-
den inmiddels beroemd gemaakt! Kom genieten van de 
koeienshows, kermis, warenmarkt en streekmarkt met nog 
echte oude ambachten. De Koeiemart traditie staat op de 
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland.

Boerenmarktstad 
Woerden


